Jan Strube (1892-1985)

“Jan Strube werd op 20 september 1892 geboren in Amsterdam. Hij was het tweede kind uit een gezin

van zes kinderen. Zijn Duitse grootvader was in 1845 vanuit het dorpje Winkelshutte in het
Teutoburgerwald naar Amsterdam gekomen om er een bakkerij te beginnen. Jan Strube gaat naar de
ambachtsschool waar hij het vak van huisschilder leert. Maar hij wil kunstenaar worden en volgt aan
de Quellinisschool, de opleiding voor tekenen, lithograferen en schilderen. Als hij achttien of negentien
jaar is brengt hij per trein een bezoekje aan Breda. Dat eerste bezoekje zal zijn verdere leven gaan
bepalen. Jan Strube wordt verliefd op de Leurse timmermansdochter Dina Bogers en hij blijft met
grote regelmaat in Breda komen. In 1915 trouwen zij in Amsterdam, waar zij zich ook vestigen. Na drie

" jaar wordt Greetje geboren, hun eerste dochter. Na enkele jaren keren zij terug naar Brabant en

vestigen zich in een houten huisje annex atelier aan de Zanddreef bij het Liesbos. Daar probeert Jan
Strube tevergeefs een bestaan als kunstenaar op te bouwen. In 1926 keren zij teleurgesteld terug
naar Amsterdam. De werken uit die vroege periode bestaan hoofdzakelijk uit houtsneden, eenvoudige
tekeningen en litho's. In deze tweede Amsterdamse periode wordt dochter Sonja geboren.
Vermoedelijk vanwege heimwee naar het Brabantse platteland keert het gezinnetje eind jaren twintig
voorgoed naar hun huisje aan de Zanddreef terug. Ondanks de crisis, de enorme werkloosheid en
armoede, slaagt Jan Strube er nu wel in om succes te boeken als kunstenaar. Hij krijgt enkele grote
opdrachten, is initiatiefnemer van de oprichting van de Bredase kunstkring en hij begint langzaam
maar zeker naam te maken. Voor het grote publiek vooral als lithograaf van het Brabantse platteland.
Maar hij maakte ook prachtige stillevens, stadgezichten en landschappen in olieverf. Als Jan Strube in
1985 op 93-arige leeftijd overlijdt laat hij een enorm oeuvre na. Om deze artisticke nalatenschap
levend te houden en om in de toekomst exposities, kunstveilingen, lezingen, publicaties e.d. te kunnen
organiseren is de stichting Vrienden van Jan Strube in het leven geroepen. Bezoekt u maar eens de
website www.janstrube.weebly.com dan blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom deze
bijzondere Brabantse Amsterdammer. Voor slechts €10 per jaar helpt u ons om al die activiteiten te
kunnen uitvoeren. Hartelijk dank daarvoor.




